
Verander de 
wereld!

Grote uitdagingen hebben ook 

kleine bijdragen nodig



1. De huidige wereld is het resultaat 
van de koloniale onderneming

• Eduardo Galeano: ‘Wij Zuid-Amerikanen zijn arm omdat de grond die we bewandelen rijk is, en de 

plaatsen die gezegend zijn door de natuur, zijn vervloekt door de geschiedenis.’ 

• Amitav Ghosh: ‘Genocide, omnicide, terraforming’

• Grondstoffendeal EU-Rwanda / grondstoffen-wurgakkoord” Trump-Oekraïne / competitie VS-

China voor Congolese grondstoffen ...
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2. Onafhankelijkheid en het recht op 
ontwikkeling

• Jomo K.S. : Ontwikkeling was verzet tegen koloniale uitbuiting

• Geert Bourgeois: ‘Het recht op ontwikkeling (AU 1981, UN 1986) is niet wettelijk bindend, maar het 

moet gezien worden als een internationaal politiek engagement. ODA blijft een belangrijke bron van 

financiële middelen die bijdraagt aan het realiseren van het Recht op Ontwikkeling.’
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3. Ontwikkeling in diskrediet

• Sabelo Ndlovu: ‘Veel van het ontwikkelingsdiscours herhaalt ook vandaag nog de hiërarchische 

verhoudingen tussen wit en zwart, ontwikkeld en onderontwikkeld, Globale Noorden en Globale Zuiden. 

Vaak worden de ontwikkelingsdoelstellingen ook opgelegd of opgedrongen... We moeten erkennen dat 

“ontwikkeling” als concept dood is en begraven moet worden.’ 

• Intussen: Trump/Musk breken USaid af, Belgische regering vermindert OS-budget met 25%, Nederlandse 

regering vermindert het OS-budget van 6,2 naar 3,8 miljard euro én investeert enkel nog in projecten en 

programma’s die rechtstreeks in het Nederlandse voordeel zijn (OS?) Wie riep om de afschaffing van OS, 

krijgt zijn zin?
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4. Zes mondiale crises & 
ontwikkelingssamenwerking
• Ondergang van het Avondland (herneming): einde van (post WW2) westerse wereldorde / ontstaan multipolaire wereld(orde?)

• Jan Pronk (nav 75 jaar OS): Wereld van 75 jaar geleden (einde koloniale periode) is anders dan wereld van vandaag. Nu moet ontwikkeling 

& OS antwoord bieden aan 6 mondiale crises:

• Een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis

• Oorlogen die terugkwamen van weggeweest, als vermeend legitiem instrument

• Steeds meer armoede, honger en economische ongelijkheid.

• Toenemende migratie-  en vluchtelingen.

• Ondermijning van democratisch processen en democratisch gedachtengoed. Opkomst van autoritaire regimes

• Verzwakking, en ontmanteling van de internationale rechtsorde
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5. Kies de juiste richting en begin 
eraan!

• Sabelo Ndlovu: Wie echt begaan is met het dichten van de kloof tussen de geografie van armoede en de 

geografie van overvloed, moet de grondoorzaak – kolonialisme en imperialisme – bestrijden.’

• Jomo K. Sundaram . ‘Vandaag wordt het debat over ontwikkeling vaak afgedaan als voorbijgestreefd, 

maar dat klopt niet. Het blijft essentieel voor de nationale zelfbestemming.’

• Hulp die goed ingezet wordt om bewegingen te ondersteunen, heeft zijn belang. Solidariteit die 

hulprelaties overstijgt is absoluut noodzakelijk. En samenwerking op basis van gelijke strijd en gedeelde 

doelstellingen is wat we vandaag nodig hebben om morgen tot een betere wereld te komen. 
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‘Geen druppel in de zee, maar de hele 
zee in een druppel’

• Die versregel van de Perzische dichter Roemi vat goed samen hoe we naar de bijdrage van lokale 

initiatieven en 4depijlers voor mondiale solidariteit moeten kijken. Ze veranderen niet de grote 

wereldverhoudingen, maar als we de wereld ooit de goede kant op wil duwen, dan kan die 

verandering niet zonder actie van onderuit. 

• Net daarom is het zo cruciaal om na te denken over de richting die we kiezen met ons mondiaal 

engagement, de vorm die we eraan geven, de partners waarmee we samenwerken en hoe we dat 

doen, en de vragen die we onszelf voortdurend stellen. Mondiale solidariteit moet ook in 

particuliere initiatieven anders omgaan met macht, middelen, beeldvorming en inzichten.
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Anders en beter, niet minder

• Zorg voor een duidelijke focus (en bepaal die niet eenzijdig)

• Gebruik de levende banden en aanwezige kennis & ervaring (“without us is against us”)

• Wees medestander iplv hulpverlener (welke strijd voor jij, welk risico loop jij?)

• Bouw bewustzijn over de context, de oorzaken, de structuren en de kracht van armen

• VIER de mondiale banden, want solidariteit is een verrijking

• en gedenk: the journey is the destination.
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